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ROEFELDAG

Zoals elk jaar hebben we ook nu weer meegedaan aan de
Roefeldag: een dag waarop kinderen kennis kunnen maken met
allerlei bedrijven en instellingen in het dorp.

Verdeeld over 3 groepen van elk 8 kinderen kwam men bij de
Oude Toren waar een korte wandeling door de omliggende
bossen werd gemaakt. Tijdens de wandeling werd gewezen op
de natuur en op de plaats waar in de oorlog een vliegtuig is
neergestort. Van tevoren hadden de kinderen hiervan enkele
resten kunnen bewonderen zoals het klokje wat op de tijd van
neerstorten is blijven stilstaan. Dankzij het prachtige weer

en het enthousiasme van de kinderen kunnen we terugblikken
op een geslaagde Roefeldag.

MONUMENTENDAG.

Het landelijke thema voor monumentendag was dit jaar
'verdediging' met de toevoeging van ‘vrijheid'. De
activiteiten speelden zich vooral af bij de Oude Toren in
Oostelbeers. De Andreaskerk en kerkhof in Qostelbeers
stelden zich open voor publiek en in het Oude Kerkje te
Middelbeers was tgv. de 60-jarige bevrijding een
tentoonstelling over de Belgische opstand in 1830 en het
hierbij behorende kampement van de Hollanders gelegen
tussen 's-Heerenvijvers en Oostelbeers. Ook het
neergestorte vliegtuig met 3 bemanningsleden in Oostelbeers
werd uitvoerig van documentatie voorzien.




- Bia

EEN LANGE WANDELING DOOR DE BEERZEN II

(vervolg van 'De Berse', jaargang 14, nr. 2, blz.8)

Het jaar 1722 is voorbij. Wat is er geworden van Adriaan en
Jan van Rovert, respectievelijk 17 en 16 jaar oud toen ze hun
ouders in 1722 hadden verloren. Wat zijn ze gaan doen, waar
zijn ze naar toe getrokken? Daarop valt maar moeilijk een
antwoord te geven. In de kleine, agrarische gemeenschap van
de Beerzen werd in deze tijd veel minder van en over de
mensen geschreven dan in het grote, mondaine Hilvarenbeek.
Bovendien woonde men in de Beerzen veel verder van elkaar
verspreid dan in Hilvarenbeek, waar veel mensen op en rondom
het Vrijthof woonden. In de Beerzen had je wat clusters van
boerenbedrijven liggen zoals ... in Westelbeers langs de
Straat (Straatsedijk) en op de Huygevoort, in Middelbeers
aan de Doornboom met in het verlengde daarvan de Straat
(Kuykseindseweg) en aan het Voorteind, in Oostelbeers langs
de Straat (Kerkstraat). op het Neereind en op het Hoogeind.
Wanneer je de bewoners van de “Oostelbeerse Heide" en "de
Baest” meetelde kwam je wellicht aan enige honderden
inwoners.

"Onze Adriaan is uit Beers vertrokken, maar ik weet ook niet
waar naar toe” meldt Jan bij zijn huwelijk in 1735 met
Jenneken van de Heymsvoort (Hamsvoort). "Zijn” Jenneken is
de dochter van Maria van Gestel die drie keer getrouwd is
geweest, waarvan de eerste keer met Jan Lucas van de
Heymsvoort.
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Uit het huwelijksregister van de kerk van Qostelbeers

Die trouwerij had trouwens nogal wat problemen opgeleverd.
Het bleek dat die twee in de derde en/of vierde graad
bloedverwanten waren. Op dezelfde dag als Piet Meulenbroeks
(die op een grote boerderij aan het Kuykseind ging boeren) en
Christien Veron zijn ze toch getrouwd, al schreef de pastoor
onder aan die bladzijde wel op dat die bovenste twee
dispensatie van de bisschop hadden gekregen.

Tegelijk trouwen deed men wel vaker in die tijd; je kon dan
alles met dezelfde getuigen afwerken. Niemand werd
zodoende gedwongen om (eventuele) familieleden op te
trommelen, want die moesten immers .......... werken

Het jonge echtpaar gaat boeren in Westelbeers op een
boerderij die eigendom is van Hendrik Li(e)bregts, inderdaad
een verre voorouder van Janus Liebregts en zijn nakomelingen.
Volgens de kerkelijke en "wereldlijke" archieven bewonen ze
dan een boerderij waar tot op de dag van vandaag nog steeds
een boerderij staat: aan de huidige Westelbeerse Dijk,
Jarenlang bewoond door de familie Rozn jn.
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De hoeve ligt tegenover de Rozijnenberg waar niet alleen
schrijver dezes als ook, naar ik hoop, vele lezers van deze
“wandeling” als kind nog gingen spelen.

In die tijd bestond er een soort belasting op rundvee: het zgn.
hoorngeld. Voor de (agrarische) lezer van nu is dit wellicht wat
moeilijk te bevatten: een boer die in de achttiende eeuw vee
bezat, had dus ook het "geluk" mest te hebben, waarmee men
de grotendeels schrale zandgronden kon bemesten en dus ook
wat akkerbouw kon beoefenen.

Zo trof men bij de (moment)opname, een soort meitelling, op
het gehuurde bedrijf van Jan en Jenneke van Rovert 3 "biste"
aan, terwijl de landerijen 8 lopense omvatten d.w.z. iets meer
dan 1 hectare. Hij (=Jan) meldde toen al, dat zijn "veestapel"
(waarschijnlijk een koe, een stierling en een kalf) in september
met een derde part verminderd zou worden. Dit natuurlijk in
de stille hoop dat daardoor zijn hoorngeld ook naar-verhouding
verminderd kon worden.
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(N.B. Ondergetekende heeft niet kunnen achterhalen of zowel
de reductie van de veestapel dan wel de stille hoop in
vervulling zijn gegaan.)

“Nee, om echt te kunnen boeren zitten we aan deze kant van
de stroom verkeerd: het is hier heel veel zand en maar weinig
leem”. Op zondagavond gingen ze nogal eens naar de
Westelbeerse kapel die daar al zo'n honderd jaar stond.
Wanneer ze dan terug naar huis gingen, liepen ze vaak over de
Straat naar de Huygevoort. Daar stonden pas echte
boerderijen, zoals die van Van Gils, Smolders, Vera, Van
Antwerpen en niet te vergeten die van Goutsmits. "Op deze
grond hedde nie veul stront noddig om toch iets te kunnen
winnen”, zei Jan bijna iedere week tegen zijn vrouw. Tegen de
ondergaande zon inkijkend: “Daarginds ligt de Rakelhoef, de
grootste boerderij van heel den omtrek”. "Allé, loop nauw eens
door, straks is het donker en ik wil weten of de kinder te bed
zijn". "Ben maar niet bang, onze Adriaan heeft die drie klein
wel te bed gekregen”, terwijl ze over het Kerkpad weer naar
het zuiden liepen. De zorg van Jenneke valt overigens wel te
begrijpen, want van hun zes kinderen zijn er al twee overleden.

(Hun eerste Jantje was zelfs acht jaar oud geworden en toch
ging het nog fout.) Dat is ook de reden waarom ze hun zesde
kind, dat in 1751 geboren is, ook weer Jan genoemd hebben.
Thuisgekomen ligt het hele spul te bed. “Gij denkt dat er
alleen op de Westelbeerse Akkers en langs De Straat geboerd
kan worden, maar ge moet eens een keer in Oostelbeers en
Middelbeers gaan kijken".
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Situatieschets aan De Straat in Middelbeers rond 1761.

Een reactie blijft uit: de zon die net is ondergegaan is immers

Zo weer op.

In 1761 woont volgens de kerkelijke huislijst Jan van Rovert
met zijn vrouw Jenneken, hun jongste kind Jan van 10 en hun
dochter Jenneke van 14 in een "huis" aan De Straat in
Middelbeers. Ook deze boerderij is echter niet hun eigendom,
maar behoort toe aan de familie Toemen.

Een rijke familie, want behalve het gemeentehuis (?) (nu het
pand van de familie Van Roosmalen) staan aan deze Straat (nu
het stuk Kuykseindseweg vanaf Van Roosmalen tot dokter
Pouw) een aantal boerderijen/woningen, waarvan bijna de helft
in eigendom is van de familie Toemen en die ze in 1761 alle
verhuren.
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Zelf bewoonde deze familie waarschijnlijk de boerderij waar
later Janus van Gils heeft geboerd. Zodoende kun je

vermoeden, dat de Toemens eveneens veel grond moeten
hebben gehad.

Waarschijnlijk waren grote delen van het huidige woongebied
"de Heivelden" toentertijd in hun handen. Zo had Hendrik
Peter Toemen op huisnummer 7 aan De Straat niet alleen het
gezin van Rovert ondergebracht, maar tevens het jonge
echtpaar Jan en Anneke van Lusdoncq, dat toen nog kinderloos
was. (de situatieschets schept hopelijk wat meer
duidelijkheid)

Terug naar de familie. Jan die als dagloner bij verschillende
boeren had gediend blies op 20 februari 1779 zijn laatste
adem uit. Zijn vrouw Jenneke overleefde hem zes jaar en
stierf op 1 juni 1785 te Middelbeers. Hun jongste zoon Jan
was intussen op 2 juli 1781 getrouwd met Annemie (= Anna
Maria) van Hoof. Zij was de dochter van Hendrik van Hoof en
Marie Ceelen (Schellen), die voor die tijd o.a. een grote
boerderij in Oostelbeers hadden. Bij die trouwerij kregen ze
te horen dat ome Adriaen in 1768 te Boxtel was begraven.
Maar ja, dat wist niemand van de familie te liggen.

Harrie van Roovert.
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DENKEND AAN BEERS

Tiny van de Ven-van Haaren
Woont in Oirschot
Uit Oostelbeers vanaf 1976

Mijn eerste gedachte als ik terugdenk aan mijn vertrouwde
plekje in Oostelbeers: natuurlijk de plaats waar mijn wieg
stond en dat was in het hartje van Oostelbeers, dicht bij de
school, de grote ronde zandbak, het witte beeld (wat nu bij de
kerk staat).

Een dorp waarin veel kon, veel werd georganiseerd, en waar
het heerlijk spelen was voor ons. Wat goed in mijn geheugen is
blijven hangen waren de druk bezochte picknickdagen naar de
Witte Bergen tijdens de grote vakantie. De hele Beerse
gemeenschap liep die dag te voet naar de "Staat”, bepakt en
bezakt met grote tassen brood, ranja, appels enz.

Die dag was er in het dorp Oostelbeers niemand op straat.
Voor de moeders onder ons was het die dag rust. Zij namen
plaats op een grote deken ergens op de hei en wij bouwden
hutten, hingen aan de kabelbaan en vermaakten ons prima.

Het bloeiende verenigingsieven van toen heeft mij altijd veel
plezier, en vriendschap gebracht.

Het schoolplein van vroeger met zijn gescheiden speelplaats
een voor jongens en een voor meisjes, en natuurlijk kregen wij
het kleinste stukje. g
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Bij het luiden van de schoolbel voor ons speelkwartier moesten
wij(de meisjes) snel doorlopen naar ons eigen stukje. Ging de
bel voor de 2° keer het teken dat we weer in de rij mochten
gaan staan, netjes twee aan twee, met je eigen Kklas,
onderwijzer voorop en in stilte weer naar binnen, sloffen(een
stuk stof met een elastiek erboven door) over je schoenen
trekken en naar de klas.

De bibliotheek in het oude parochiehuis, wat vroeger aan de nu
losse kerktoren stond en (wat er nu helaas niet meer staat),
het prachtige toneel waar we regelmatig een sprookje ten
tonele brachten met onze klasgenoten en dorpsgenoten. Het
zou nu een juweeltje zijn geweest als dat bewaard was
gebleven.

Dit zijn zo maar enkele herinneringen aan mijn vertrouwde
dorpje waar ik graag heb gewoond en nu nog regelmatig mag
vertoeven.

En.... nu Oostelbeers bij Oirschot is samengevoegd ben ik
eigenlijk weer een beet je terug op vroegere bodem.
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EEN UNIEKE FOTO

Brouwerij Heuvelmans te Middelbeers

"Dit is iets unieks.", hoorde ik naast me iemand zeggen.

Hoewel Ria en ik ons best hadden gedaan om de tekeningen,
teksten en foto's zo mooi mogelijk over de drie panelen te
verdelen, leek mij deze opmerking wat overdreven. Het zag er
goed uit, maar 'uniek'?

De mijnheer hield echter zijn blik strak gericht op een klein
onderdeel van onze tentoonstelling over de 'Beerse
schuurkerken'. Tussen de recente, heldere kleurenfoto's en
de frisse kleurenafdrukken, stak de 29 x 23 cm grote
kartonnen plaat er beslist flets en onduidelijk af.

"Ja, dat is een juweeltje, en ik zou er maar zuinig op zijn. Er
zijn instanties die dit kleinood erg graag in hun bezit zouden
hebben."

Zijn bewondering gold de oude foto uit 1885 van de Brouwer:ij
van Heuvelmans, waarop een gedeelte van de schuurkerk van
Middelbeers te zien zou zijn. Ach, zo maar even opgediept uit
een la met nog niet gerubriceerde prenten. (Afb.1)

"0, die foto? Ja, die vonden wij ook wel leuk.." zei ik een
beetje verbluft.

“Leuk? Het zou een pronkstuk zijn geweest op de in 1997
gehouden tentoonstelling in het Brabants Museum over de
fotografie in Noord Brabant in de negentiende eeuw."

Jef van Gils, beheerder van het fotoarchief van het Regionaal
Historisch Centrum in Tilburg, boog zich nog eens extra naar
voren, en roemde minutenlang de technische, topografische,
artistieke en genealogische kwaliteiten van de prent.




Afb. 1 Brouwerij Heuvelmans te Middelbeers







