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KERSTMIS 2004

Beste Lezers van Den Beerschen Aard.

De saamhorigheid in onze vereniging is,
met respect voor elkaar, goed te noemen.
Het is goed dat we dit ook naar buiten uitdragen..
Saamhorigheid geldt niet alleen voor ons,
maar ook voor onze samenleving,
nationaal maar ook internationaal.
We willen toch niets liever dan in goede saamhorigheid leven.
Daarom is het goed om hier even bij stil te staan.

Ik wens aan iedereen, en aan allen die U lief zijn een

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Voorzitter Den Beerschen Aard.
J.M.N.G. van Vroenhoven
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TOONTJES KERSTFEEST

Toont je was in d'n ouwe toren gaan zitten, rechts in de hoek,
achter een stel boomstammen, die wel tot de eerste
verdieping reikten. Hij zat op zijn hurken, de beide armen om
zijn knieén geslagen. Op de richels van de ruw gemetselde
stenen zaten dikke lagen korrelig sneeuw De palen stonden
schots en scheef, en telkens als hij er met zijn voeten
tegenaan stootte kwam er een wolk witte poedersuiker naar
beneden. Hij durfde niet naar boven te kijken. Toen het nog
zomer was, zag deze schuilplaats er heel anders uit. Toen
durfde hij wel; hij klom gewoon langs de muren en met behulp
van de staken naar boven om de kauwen er uit te halen. Maar
nou...

Voor hem op grond lagen heuveltjes opgewaaid sneeuw. Tot
zijn schrik zag hij daarin zijn eigen voetstappen afgedrukt.
"D'n Heeffer". Hoewel zijn ijskoude lippen nauwelijks
bewogen, kwam het hardop uit zijn mond. Hij kroop nog
verder tegen de afgebrokkelde muur aan. In het halfduister,
het was daags voor kerstmis, had hij zich eventjes veilig
gevoeld. Nu keek hij door het oplichtende gat waar vroeger
de deur gezeten moest hebben, naar buiten. Tussen de
gepentekende struiken en bosjes, zag hij een stukje van het
pad dat van het Hoogeind af kwam. Veldwachter Heeffer zou
d'r zo zijn.

"Verdomme, daar heddem al."

Nu besefte hij ineens dat het stom was om niet verder door
te lopen. Als hij verder gegaan was, langs de stroom tot
Kolsters, had hij op de al schoon gereden macadamweg best
komen. Nu was het te laat.
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De veldwachter volgde natuurlijk zijn spoor. Dat was niet zo
moeilijk in die sneeuw. Die kwam natuurlijk recht van de strik
met inhoud, die Toontje in de Staat uitgehaald had, naar hier
toe.

Naast hem lag het uitgestrekte dode konijntje met zijn witte
buik omhoog. Het had een zwarte vlek rond zijn linker oog als
een piraat. Toontje noemde hem liefkozend 'Blacky’, zoals het
paardje van de buurman. Zijn moeder zou er wel blij me zijn.
Nou zijn vader er niet meer was, kregen ze niet alle dagen
viees of volop snoep. Hij had wel gezien hoe sommige boeren
lekkere stukken karbonades brachten naar Beek en Bos, de
pastorie of de mister. Hij had jaloers naar de mensen gekeken
die maar kochten en kochten: worstenbroodjes bij den Ouden,
tassen vol weet ik wat bij de Spar. Och, ze leden geen honger
thuis, maar toch...

Daar hoorde hij licht gekraak van voetstappen op de hard
bevroren sneeuw. Ja, daar kwamen ze aan. De veldwachter op
zijn fiets, met van die zwaor tassen, zijn zwarte bouvier,
ritmisch meestappend, zijn bek een beetje open. Op een meter
of tien daar achter een rammelende fiets, waarop iemand zat
die ongeveer net zo oud als hij moest zijn, een jaar of
veertien, nonchalant hangend op zijn stuur , zijn haren half in
zijn gezicht. Hij zou nog over de wal kunnen vluchten. Als een
paard door een bij gestoken, vioog hij rechtop, en holde het
deurgat door, links de hoek om.

"Ho, menneke, wachte gé eens efkes. Jou moest ik net hebben,
zwartjas." Het was te laat. Hij bleef stokstijf staan, en gooide
heel stom, zijn konijn achter hem in de sneeuw.

"Haha,", zei de veldwachter. Hij lachte achter zijn snor, en
raapte het dooie beest je op.
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"Nou, bend'er bij. Een konijn. Witte ge nie da ge nie meugt
stropen? Zorgde ge mar viug de ge oew moeder helpt, de hof
op griezelen of boodschappen doen. Ik zal eens vlug naar de
burgemister gon, en vertellen we ge ammel in de Staat
uitspookt. As ge dan mar nie een paar jaar naar de gevangenis
hoeft." De zwarte figuur op de rammelende fiets, die de grote
grommende hond vast hield lachte gemeen door zijn lange
haren heen.

"Ik dee het voor ons moeder," stamelde Toontje. Toen begon
ie e simmen, draaide zich om en holde het Dominees pad af,
zo hard hij kon naar huis.

Kk Kk Ik hkhkkhkiik

Hij was blij dat ie weer thuis was. Toontje was stil door de
achterdeur naar binnengegaan. In de schemerige kamer hing
een vochtig warme waas. Een paar kinderen werden door zijn
moeder onder handen genomen en flink geschrobd. Een paar
mennekes speelden ergens in een hoek, en die al schoon
gewassen waren zaten braaf, voor efkes, aan de tafel. Zonder
op te vallen kroop Toontje in een hoekske. Hij pakte het huis-
aan-huis blaadje en deed net of ie las. De letters dansten voor
zijn ogen. Het blaadje van de burgemeester. Van de
burgemeester. Wat zou die met hem gaan doen. D'n Heeffer
was zeker naar haar toegegaan om alles te vertellen. Daar
hoorde hij een fiets buiten tegen het raam zetten. Er klonk
wat gescharrel aan de deur, die haast nooit gebruikt werd, er
bonsde iemand, de klink rammelde, en de deur schoof met mat
en al de kamer in.

"Goeie middag, vrouw Melis."

"Goeie middag, mevrouw de burgemeester. Ik schrik me rot.
We komde gé b
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"Nou. vrouw Melis.. Morgen is 't Kerstmis, en iedereen wil
daar een mooie dag van maken voor zijn kinderen. Tk weet dat
ge het niet al te breed het. Nou, kwam daar de veldwachter
mij net iets vertellen."

Toont je maakte zijn eigen een heel stuk kleiner, en durfde nie
meer te kijken naar de vrouw, die zowat heel de kamer leek te
vullen.

"En die veldwachter die zei, dat hij Toontje bij d'n ouwe toren
had gezien."

"Ziede wel, dor heddet al", dacht Toontje en kneep zijn
handen blauw.

"En toen ie jullie Toontje zag kreeg hij een idee. De
veldwachter had een mooie vette konijn in een strik gevonden,
en hij dacht dat dat misschien iets voor jullie zou zijn. Dan
hedde gullie ook een lekker Kerstfeest.Astublieft!"

Uit haar tas haalde de Burgemeester een dooi konijn met een
heldere witte buik, en om zijn ogen een grote zwarte viek.
"Blacky", stamelde Toontje.

Dieén Heeffer kon geen kwaad meer doen.

JVG
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DENKEND AAN BEERS

Truus van Himbergen
Geb. 8- 4-1936, Middelbeers

Woont in Oss
Vit Middelbeers vanaf 1966

Denkend aan Beers komt een warm gevoel in mij op. Ik zie 't
huis in de Doornboomstraat (vroeger:Dorpsstraat), waar ik
geboren ben als jongste kind van vijf.

Vader en moeder waren eerlijke hardwerkende mensen. Vader,
de molenaar (de mulder, hij hielp ook collega's bij 't slijpen
van de molenstenen), eigenaar van 2 molens. Aan huis de molen
met de machinekamer (dan kon hij malen als er geen wind was)
maakte een grote indruk op mij. De andere, de windmolen, (op
de grens van Oost- en Middelbeers, en die in de oorlog in
brand is geschoten) was voor mij een speelplaats waar je niet
‘zwart' werd als kind, maar 'wit'.

Moeder liet me vaak boterhammen en koffie naar hem brengen
als er veel wind, dus druk, was. Als Jje de smalle steile trappen
opging, had je een prachtig uitzicht. (nu nog). Bij mooi weer
kon je de kerktorens van Tilburg zien! In augustus aardappels

rapen, en daarna mocht ik pootje-baden in de Kleine Beerze,
die er langs loopt.
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Moeder was voor haar tijd al modern, wist alles van de natuur
en het weer, ondanks dat ze een stadskind was. Zij bracht de
kleur in het gezin.

Kerstmis was een hoogtepunt. Na de 'nachtmis’ van 4.00 uur
's morgens, (vaak sneeuwde het dan!) kwamen we thuis in een
warme huiskamer. De kerstboom met echte kaarsjes er in, het
stalletje eronder met de vele schaapjes, de mooie gedekte
kersttafel met worstenbroodjes, krentenmik en warme
chocolademelk. 'n Echt familiefeest.

Mijn ouders hebben de vredes-boodschap begrepen, en hielpen
ook anderen, die 't minder goed hadden.

Leven in vrede met jezelf én je omgeving, dat is geluk. Mijn
gedachten aan 't groene Beers én een gelukkige jeugd zullen
altijd bij me blijven.

Molen aan de Kleine Beerze
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 EEN UNIEKE FOTO (2)

(ver'volg van 'De Berse', jrg. 14, nr.3, blz.19)

We sloten ons artikel over de foto van Brouwerij Heuvelmans
(zie 'De Berse, jrg.14 no. 3, blz12) af, met de vraag: waarom
is deze foto zo bijzonder, en wie zijn de mensen die er op
afgebeeld staan.

WAAROM IS 'ONZE FOTO' ZO BITZONDER?

In de beginjaren van de fotografie kwam er nogal het een en
ander kijken voor het maken van een goede, scherpe foto.
Onze fotograaf, we weten helaas niet wie hij is, is er toch
buitengewoon goed in geslaagd een uitstekend product af te
leveren.

ARTISTIEK

Het eerste wat opvalt is de prima viakverdeling. De hoge kar
staat iets uit het midden zo dat er een mooi evenwicht in het
beeld ontstaat. Met oog voor detail heeft de fotograaf de
personen gelijkmatig over het beeld verdeeld, en hun
gereedschap goed zichtbaar opgesteld.

TECHNISCH.

Foto's maken is werken met licht. Dit licht moest men dus zo
manipuleren dat er een optimale afdruk op de plaat kwam.
Daarom werden de eerste afbeeldingen zo veel mogelijk in een
atelier of studio opgenomen. Onze fotograaf schrok rond 1889
er niet voor terug om toch in de open lucht te fotograferen.
Hij moet zijn vak goed verstaan hebben.
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De voorstelling is in het midden,
zowel als aan de buitenkant even
goed belicht. Er zijn geen
hinderlijke lichte plekken, zoals op
veel plaatjes uit die tijd. Het licht
vloeit niet uit aan de zijkanten. De
fotograaf moest, letterlijk, wel
flink afstand nemen van zijn
onderwerp, zodat er een breed
leeg vlak is voor de afbeelding.

De personen die toch zeker een minuut of tien per foto in de
juiste pose hebben moeten staan, zijn niet bewogen; zelfs het
paard niet! De foto is zo scherp dat wanneer je het gedeelte
van het paard uitvergroot, je precies kunt zien hoe het dier is
opgetuigd.

TOPOGRAFISCH

De waarde van deze foto wordt in grote mate gevormd,
doordat er 'zo veel op te zien is'. Het is een van de eerste
zogenaamde topografische foto's. Het geeft een beeld van
allerlei soorten beroepen en hun gereedschappen. Uiteraard
allerlei gereedschappen die gebruikt worden in de brouwerij,
maar ook enkele die daar minder mee te maken hebben. We
zien rechts de draagboom waarmee de zware biervaten
versjouwd werden en op de kar geladen. Op de ton aan de
draagboom zien we een grote letter L.

Er werden in die tijd twee soorten bier gebrouwen: 'dubbel
bier', erg zwaar en koppig bier, en 'gewoon bier'. Het gewone
bier werd ook wel lager bier genoemd. Dit bier had enige
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Die grote vaten werden 'lagers’' genoemd, vandaar de naam
lager bier. Op de biervaten werd vaak de naam van de brouwer
ingebrand. De brouwer had graag zijn eigen kostbare vaten
weer terug. Met krijt werd opgeschreven wat er in de vaten
zat. In dit geval moet de L. op het vat bijna zeker betekenen :
Lager bier.(Afb.5)

Meer links zien we de arbeiders bezig met allerlei attributen,
die in een brouwerij voorkomen. De man naast de brouwer (met
witte kiel) is bezig de tonnen met teer schoon te branden. De
biervaten bleven, wanneer ze leeg waren, soms nog lang bij de
herbergen liggen. Het verzuurd bier tastte de binnenkant van
de tonnen aan en vormde een voedingsbodem voor allerlei
bacterién. Ze moesten dus, voor zij weer gevuld werden, erg
goed schoon gemaakt worden. Rond 1860 begon de brouwer
daarom zijn vaten te 'pekken'. Er werd dan een hoeveelheid
gloeiende vloeibare pek in het spongat gegoten, en door rollen
en draaien door de hele ton verspreid. Na afkoeling ontstond
er een harde peklaag, en was de ton weer schoon en bruikbaar.
Opvallend is ook de prachtige hoogkar. Die is in de voorgaande
paar honderd jaar niet veel veranderd. In het boek: 'De
Teuten, buitengaanders van de Kempen', zien we op bladzijde
125 het Koningsschild van Jan Peters Bierens uit 1668. Hierop
staat afgebeeld een huifkar, die nagenoeg hetzelfde is, als die
we op onze foto zien.(Afb.6)

Zoals we al zeiden is ook duidelijk te zien hoe het paard is
opgetuigd, met halster, flossen, stang, kinketting, haam en
rommel, (de grote bel op het haam), de riemen, de ooglappen,
enzovoorts. (Afb.2)

Onder de hoogkar zien we de rosdoek, ook wel 'schijtzak’
genoemd.
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