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Lezing over "Teuten”
Op maandag 16 maart zijn een veertigtal leden komen

luisteren naar de voordracht over de historische “Teuten”.
De Teuten, typisch Kempisch, waren rondtrekkende
handelaars. De heer van der Heyden, die de voordracht
deed, bracht dit op een amusante wijze.

Ochtendwandeling op 10 mei.
De jaarlijkse ochtendwandeling, waaraan een twintigtal
leden meedeed, liep dit jaar door het mooie gebied de
Mortelen. Onder een stralend ochtendzonnetje kon men
genieten van de ongerepte natuur en zelfs een paar reeén
lieten zich op dit vroege uur zien. Halverwege waren er
de gebruikelijke broodjes met koffie die zich goed lieten
smaken.

Fietstocht.

Zaterdag 6 juni was de jaarlijkse fietstocht. Dit jaar niet
op een avond maar op een middag. De tocht ging eerst
naar Esbeek, waar een groep enthousiaste dorpelingen
een voormalig café heeft overgenomen en nu zelf
exploiteert. Hierna ging men, met onderweg nog een
drankje, verder via omliggende dorpjes. Met de nodige
kilometers in de kuiten was men rond 6 uur terug.



(vervolg van ‘De Berse’, jaargang 19, nummer, 1, blz. 9)

Het leven van Dominee Johannes Quast is niet over rozen
gegaan. Pas benoemd in Lommel verliest hij huis en goed:
verwoest door Franse troepen. Zijn vrouw en Zzoontje
overlijden, en eenmaal gevestigd in de Beerzen, wordt zijn huis
opnieuw een prooi van plunderende soldaten.

In 1697 wordt hij beschuldigd van de dochter van Lucia
Boucardus, weduwe van Dominee Wilhelmus Wielich, verleid te
hebben, waardoor zij zwanger is geraakt. Met alle middelen
probeert de wanhopige moeder, die zich in haar en haar
dochters eer aangetast voelt, om hem te bewegen alsnog met
haar dochter Geertruijt te trouwen. Het een en ander wordt
behandeld door de Classis van Eindhoven.

De Acta van de Classis

Nadat het request van de Weduwe Wielig voorgelezen
was, werd gevraagd of D.Quast daar iets tegen in wilde
brengen. Quast vond echter dat het geen zaak was voor
de Classis, maar dat hij zich bij "politiquen regter” zou
verdedigen. Men was met dat antwoord niet tevreden, en
gebood hem schriftelijk op de aantijging te reageren.

Hij herhaalde dat hij iedere verklaring zou weigeren om
bovengenoemde reden.

De Classis hield voet bij stuk, gelastte hem om ’s
anderdaags zich te verantwoorden wegens de tegen hem
ingebrachte  beschuldigingen, mondeling dan wel
schriftelijk.



Zijn brief was echter vol tegenstrijdigheden en
verdraaiingen. Hem werd nogmaals verzocht zonder
omwegen te vertellen wat de waarheid was. Aarzelend
gaf de Dominee toe, dat hij wel bij de dochter op het bed
gelegen had, maar zo dronken was geweest dat hij voor
God en de wereld verklaarde, er zich niets van te kunnen
herinneren.

Toen volgde er een confrontatie, en werden zowel
D.Quast als Geertruijt Wielich binnen groepen. Geertruijt
was bereid onder eede te bevestigen dat hij met haar
gemeenschap had gehad. Voor de hele Classis verklaarde
Quast plechtig: "dat hij se noijt hadde bekent.”
Geertruiijt antwoordde, verbaasd: "Och, Quast, Quast,
waar verval je toe, ick sal het met hondert eeden
bevestigen.”

Ook Dominee Mathias Pijpers van Geldrop had een
uitstapje naar de Beerzen gemaakt. In de pastorie van
Quast vond een gesprek plaats, in tegenwoordigheid van
nog een andere dominee. Volgens zijn verslag, kwam
uiteraard ook Geertruijt Wielich ter sprake. Zij ontfutselde
D.Quast een opvallende bekentenis. Men vroeg hem: Mijn
Heer, ghij hebt immers wel bij haer geweest?", waarop
D.Quast antwoordde:

"Dat weet sij best, sij heeft het best gevoelt, maer dat sij
het eens bewijsen, 't welck sij niet konnen doen, of sij
hadde een draetje tusschen ons beijde moeten
doortrecken.” Deze verklaring van D.Pijpers werd
eveneens als bewijsstuk overgelegd.
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Andermaal werd D.Quast onder druk gezet om de
waarheid te vertellen, andermaal ondervraagd en
andermaal in het nauw gedreven. Hij bleef echter bij zijn
attest.

Uiteindelijk nam de Classis, na rijp overleg,een besluit.
Zij vonden een ‘censure’ op zijn plaats. De straf bestond
uit een suspensie uit zijn ambt voor zes weken. “"En sal
D.Quast verders door D.Praeses worden vermaant, alle
gegevene ergernisse en scandalen door een goed,
godsalig en heilig leven te beteren.”

Synode van Amsterdam

Lucia Boucardus, verzocht onmiddellijk na de uitspraak
om gehoord te worden. Zij verklaarde dat, met deze straf
“se de eer van haar onteerde doghter niet wederom
hadde.”



In een schriftelijke verklaring stelde zij:

"hoe dat sij Suppliante met groote droefheijt heeft
verstaen de obstinate en meer als menschelijcke
hertneckigheijt van D. Johannis Quast, predicant tot
Beersse, nopende het ontkennen en loochenen van alle
de vraeghstucken bij de E.Classis voorgehouden,
seggende dat hij Quast voornt. mijne soo weerde en lieve
dochter met mannellijcke bijleghingen noijt geroert noch
geraeckt en heeft.”

Lucia Boucardus was het niet met de veroordeling eens,
en zou naar zij zei, terugkomen met nieuwe bewijzen, en
zich wenden tot de eerstkomende Gelderse Synode.

En het leven van Johannes Quast gaat verder.

Het leven gaat verder.

De ‘kruistocht” van Lucia Boucardus had kennelijk toch
succes gehad.

Dominee Quast trouwde uiteindelijk toch haar dochter,
Geertruijt Wielich.

Zij schonk haar man twee dochters: Sibilla Lucia, en
Wilhelmina, die op 30 april 1720 nog minderjarig waren
en bij hun vader woonden.

Ook het leven met zijn Geertruijt verliep niet rimpelloos.
Rond 1700 worden de Beerzen opgeschrikt door invallen
van Franse soldaten.

Het was "“in den jare 1702, als het leger van den vijant
omtrent Riethoven was gecampeert, dat de Heer Quast
door de merodeurs (achtergebleven, stropende soldaten)
vant selve leger onverwagt is overvallen en metten ander
naburen van alle sijne meubelen, tin, cooper, linnen etc.
als oock boeken is geheel berooft geworden.”
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Uit een opgemaakt Inventaris in 1697 weten we dat er in
zijn kamer, onder meer, stonden: “een schalijen taeffel
met een half dosijn pruijmenboomen stoelen met biesen
gevloghten.” Er hingen 3 schilderijen van hem en zijn
twee zoontjes. In de studeer kamer werden 59 boeken
verwoest: "7 folianten, 21 in quarto, 15 octaeffen, 16
duodecimo.”

Of Johannes Quast zijn leven gebeterd heeft, na zijn
affaire met de dochter van Lucia Boucardus is
twijfelachtig. Zijn meerderen blijven zijn gedrag
nauwkeurig in de gaten houden. En ze zijn er blijkbaar
niet gerust op.

Op 2 mei 1713 nog, wordt met klem gevraagd om naar
aanleiding van de visitatie van de Beerzen, rapport uit te
brengen over zijn gedrag.

In juni blijkt uit dat verslag dat hij: “sigh nu wat beter
begond in te stellen, en was de selven door de Heeren op
het ernstigste vermaant daar in dog te willen volharden,
tot 't welke mede belooft heeft door Godts hulp te sullen
agtervolgen.”

Het huis en de heerlijkheid Oldenburg in de 17¢ eeuw
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De E.Mog.Heeren Wassenaar en Gelremalsen melden
echter dat zij, als gevolg van de rapporten over Johannes
Quast

"seer gevoeligh waeren over het quat comportement van
de predicant, ende dat haer E.Mog. de E.Classis wilden
hebben versoeken op alle sulcke ongevoeligheden wel
achte te nemen om alle schandalen in 't midden van het
pausdom te weren en voor te comen.”

Na 15 jaar was er dus nog kritiek op zijn "quaat
comportement”, oftewel op zijn slecht gedrag.

Op 29 september 1721 is Johannes Quast, Leraer der
waere Gereformeerde Religie in de Beersen, in de Heer
ontslapen.

Bronnen:

Nederlandse Genealogieén, deel 11, blz. 348, e.v.

Archieven van de Gemeente Oost-, West- en Middelbeers, tot 1811.
Notarieel Archief, Notaris van Audenhoven, Oirschot, nr. 176, 21-01-
1697.

Archief Classis Eindhoven, nr. 1, en 2.

Archief Provinciale Synode Gelderland, nr. 107,117 en 157.

J. van Hees: 'Een Kleine groep in een bevoorrechte positie’, in: ‘Over
Papen, Geuzen en Smousen’. Publikaties van de vzw Museum
Kempenland te Lommel, nr. 15, Lommel 1995, p.51.

J.W.Hagen: 'De Fransche brandt van 3 december 1688’ Publikaties van
de vzw Museum Kempenland te Lommel, nr. 8, 1991, p. 68.

Met dank aan Werkgroep Land voor de hulp bij het
opsporen van de juiste situatie van de pastorieén van de
dominees.

Jos van Gils



Jeanne van der Hamsvoort-
Smulders

Geb. 11- 5 1941 Middelbeers

Woont in Oirschot

In 1966 uit Beers vertrokken

Mijn eerste stappen in Middelbeers zette ik op de

Huijgevoort .De eerste herinneringen, allerlei
belevenissen op onze boerderij, hebben mijn hele leven
bepaald.

Veel kan ik niet meer herinneren van ons verblijf in de
schuilkelder tijdens de oorlog, of onze tijdelijke woning
naast Café van Hoof op het Doornboomplein.

Maar wel de jaren dat we aan de Hoogdijk woonden, op
de boerderij naast Café De Zwaan.

Toen ik nog heel jong was, raakte ik al enthousiast over
het werk op de boerderij, op het land en met het vee. Dat
zou zo mijn hele leven blijven. Ik spande het paard al in,
terwijl ik niet of nauwelijks het haam over zijn hoofd kon
krijgen..

Geen wonder dat ik met veel plezier lid ben geworden van
de Rijvereniging, waar ik een mooie tijd meemaakte.

Op zekere dag werd ik op kostschool gedaan in Oerle bij
de Zusters, zodat ik al mijn geliefde bezigheden op de
boerderij vaarwel moest zeggen.



Ik had dan ook behoorlijk heimwee naar het Beerse land.
Met pijn in mijn hart keek ik naar de boerderij van van
de Oetelaar, die tegenover de school lag, en ik zou zo al
die bezigheden van hem uit zijn handen hebben willen
rukken.

Het was daarom maar heel gewoon dat ik later naast mijn
werk op de boerderij thuis, ook blij was met andere
taken op agrarisch gebied.

Zo mocht ik gaan ‘scheppen’: monsters van de melk gaan
nemen bij verschillende boeren. Twee keer per dag,
toerde ik met mijn brommer door Beers, om na de
dagelijkse melkbeurten, dan hier dan daar, op een viertal
adressen per week, een beetje melk in een flesje over te
hevelen. Dat werd dan opgestuurd om de gehaltes van
de aan de fabriek geleverde melk te kunnen bepalen.
Tegelijkertijd werd dan ook met behulp van een unster de
verworven melk per koe gewogen. Het was leuk werk, al
keek ik wel eens op tegen de lange afstanden: Kees van
Zon, aan het kanaal, was niet bepaald dicht bij huis. Je
moest ook wel een beetje tactisch met de veehouders
omgaan, die wel eens flink konden mopperen op een
bepaalde toestand of maatregel. Ik werd altijd goed
ontvangen, en had een goede verstandhouding met
iedereen en kreeg dan ook dikwijls een lekkere kop koffie.
Er waren ook nadelen aan dit werkje. Ik moest rond
melktijd bij de boeren zijn, waarvoor dan van te voren
een afspraak gemaakt moest worden. In het najaar
wanneer de koeien nog in de wei stonden, begon het
soms ‘s avonds al flink donker te worden als ik kwam
‘'scheppen” en om dan op een erg afgelegen wei te staan,
was niet altijd een pretje.

Later trouwde ik met een echte boer, met wie ik, samen
met onze drie flinke zonen, veel gelukkige jaren heb
meegemaakt.

Ook al was dat dan niet in de Beerzen.
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WANDELSTOKKEN

Op een onopvallende plaats op onze ‘Schelft’ staan een
paar bakken met daarin ongeveer dertig wandelstokken,
van allerlei soort en snit.

Ze zijn aan de Heemkundekring geschonken door Paul
Smulders, voormalig huisarts in Middelbeers. Hoewel het
maar een klein gedeelte is van zijn uitgebreide
verzameling, zijn we toch vereerd met dit cadeautje. En
wie weet kunnen we onze collectie nog uitbreiden.

Het Begin

Dokter Smulders was een verwoed verzamelaar. Zijn
verzamelvuur werd destijds ontstoken door een van zijn
Beerse patienten.
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Toen deze arme man vreesde zijn doktersrekening niet te
kunnen betalen, streek Smulders over zijn hart en zei:
“Nou, geef mij dan maar die wandelstok, dan is het
goed.”

Terwijl de dokter thuis rustig zijn ‘honorarium’ bekeek,
werd hij meteen nieuwsgierig naar de geschiedenis van
zo'n eenvoudig gebruiksvoorwerp als een stok.

Er blijkt dan ook aan het gebruik, vorm en ontwikkeling
van de wandelstok meer interessants te zitten dan men

op het eerste oog zou zeggen.

Variéteiten

Zoals voor de hand ligt worden de wandelstokken
gebezigd om steun te geven bij het lopen. Vooral in
bergachtige streken en op plaatsen met nauwelijks
begaanbare wegen waren ze onmisbaar. De gebruiker
van zo'n stok verfraaide zijn dagelijkse hulp. De
bovenkant werd versierd: knop en handvat veranderden
in kunstige krullen, hondenkoppen, vogels, slangen en
allerlei andere dieren. Er werden plaatjes op vastgemaakt
van de bezochte streken

De stokken die in ons bezit zijn, komen voornamelijk uit
Brabant. Het hout dat er voor gebruikt is, is hier
voorradig. Het zijn taaie houtsoorten, gekapt uit hof of
heg, en gemakkelijk te bewerken. De stokken vertonen
dan ook vaak prachtige staaltjes van houtsnijkunst.

Rijke mensen lieten vaak hun stokken door vaklieden
vervaardigen van ebbenhout of andere harde
houtsoorten, en lieten die versieren met goud, zilver of
edelstenen, en met bijvoorbeeld knoppen van ivoor of
been.

Al zijn ‘onze’ wandelstokken duidelijk allemaal vooral
bedoeld als hulp bij het lopen, toch zijn er in de loop der
tijd allerlei slimme uitvindingen gedaan, om het gemak
van die stok te vergroten.
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