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Vooruitblik 2010
N.B. Let op de wijzigingen !!

3 juli Fietstocht
4 september Uitstapje naar het Steendrukmuseum
in Valkenswaard
15 september Lezing
2 oktober Excursie naar De Vier Quartieren in
Oirschot

Ochtendwandeling op 8 mei.

Met de dauw nog over de velden en een opkomende zon
vertrokken er om 7.00 uur een 25-tal leden voor een
prachtige wandeling door het natuurgebied van
de “grijze steen”.

De stilte in het landschap werd zo vroeg nog niet
verstoord en zelfs de wielewaal had men gehoord!!
Mede dankzij het mooie weer en de uitleg door Piet Aarts,
die het nodige over flora en fauna wist te vertellen, heeft
men genoten van deze traditionele ochtendwandeling.
Ook het “ontbijtbuffet” liet zich in de pauze goed
smaken.
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BAEST (2)

Grepen uit het archief ‘van de Mortel-de la Court’
(1384-1978)
over het Landgoed Baest en zijn bewoners

Au Castel de Baast

Joli castel de Baast vrai miroir du passé,
j'aime a me recueillir sous ton grand toit penché.
J'aime cette maison baignée de poésie
avec son lac qui dort et ses ruisseaux qui fuient .

On y passe des jours comme il y a cent ans,
chaque génération vit comme on vivait avant.
Ou I'on se sert toujours des mémes lits en chéne ;
ces lits, aux grands rideaux de vieux velours de laine
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On aime encore tous les vieux bahuts profonds

d'ou s'échappe toujours un arome si bon!!
J'adore errer, le soir dans les bois sans limite
ou l'oiseau s'assoupit quand la biche s'agite.

J'aime ouir les grelots des colliers des chevaux
dont I'écho, endormant, vous invite au repos
J'aime le chant maniéré des jeunes fermieres

qui se meurt par les champs comme une humble priére

--- dans les bois de Baast, qu’il est doux de réver,
sous les grands sapins noirs quand le soir est tombé.

Ce repos délicieux laisse s’ouvrir les ailes

des mirages enchantés, qu’a vingt ans se révelent.
Bz. Jean de Béthune
A ma chere Tante
en respectueux hommage
Septembre 1925




Schoon Kasteel te Baest, gij spiegel van het verleden.
Ik droom zo graag onder uw brede steile dak.
Ik zie zo graag dat huis, zo vol van poézie,
Zijn slapend meertje, en zijn vliedende stroompjes.

De dagen verglijden er, zoals honderd jaar geleden.
En elke generatie leeft zoals men deed daarvoor.
Waar men nog slaapt in dezelfde eiken ledikanten,

Bedden met zware gordijnen van zacht oud fluweel.

Er staan nog van die oude diepe kasten
Waaruit nog steeds een fijne geur ontsnapt.
En ’s avonds dwaal ik graag door de oneindige bossen
Waar de vogels slapen gaan, als het ree zich roert.

Ik hoor zo graag de belletjes aan de hamen,
Het eentonig geluid dat je tot rusten noodt.
Ik hoor zo graag het gekunstelde zingen van de
boerinnetjes
Dat over de velden klinkt als een nederig gebed.

Daar, in de bossen van Baest, waar het zoet is te dromen
Onder de reusachtige donkere sparren als de avond
gevallen is.

Die heerlijke rust geeft vieugels
Aan bekoorlijke droombeelden, die zich aan een
twintigjarige openbaren.
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Het voorgaande gedicht vond ik in het Archief van de
Familie van de Mortel-de la Court, no.1445, (Brabants
Historisch Informatie Centrum, Den Bosch) gemaakt door
Jean de Béthune in 1925. Daarvan treft u ook een vrije
vertaling aan.

Jean Baptiste Emmanuel de Béthune

De schepper is Jean Baptiste Emmanuel de Béthune, zoon
van Emmanuel P.M.G. de Béthune en Josephine de
Gellinck d’Elsegem. Hij werd geboren op 20 augustus
1900 in Marke (B), een deelgemeente van Kortrijk. Daar
overleed hij op 30 november 1980. Hij was
Provincieraadslid van West-Vlaanderen en schepen van
Marke. Hij trouwt in 1928 met Barones Louise de Vinck,
en zij krijgen zes kinderen, vijf zonen en een dochter.
Drie van de zonen worden priester.

Jean Baptiste komt uit een geslacht dat een prominente
rol heeft gespeeld in het sociale, culturele en politieke
leven van West-Vlaanderen, en dat deze rol tot nu toe
heeft behouden. Zijn kleindochter Sabine is lid van de
Belgische Senaat. Zijn Opa was Jean Baptiste C.F. Baron
de Béthune, architect en bevorderaar van de Neogotiek in
Vlaanderen, (zoals Pierre Cuijpers dat was in Nederland.)
oprichter van ateliers voor kerkelijke kunst en
grondlegger van de Belgische St.Lucasscholen.
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Werken van hem zijn onder andere de kerk van Vijve-
Kapelle, de Begijnenkerk van St.Amandsberg, de abdij
van Maredsous, kasteel te Loppem en de mozaieken in de
Dom van Aken. Op plaatselijk en landelijk niveau vinden
we nog steeds leden van de familie de Béthune in
diverse bestuurlijke functies.

De maker van het gedicht verloor al op vierjarige leeftijd
zijn moeder, en zijn vader stierf toen hij nog maar pas
negen jaar oud was.

Zijn ongehuwde tante Térese de Béthune (1862-1946) in
Brugge,heeft hem als zoon geadopteerd en hem
opgevoed.

Een andere tante van hem, een zuster van Térése, was
Tante Marie Antoinette Julie Clémence Ghislaine de
Béthune (1849-1937). En die kennen we goed. Zij huwde
op 31 mei 1870 te Marke met Josephus Maria Wilhelmus
Emanuel de la Court, eigenaar van het landgoed Baest. U
ziet haar op de foto van de overhandiging van het nieuwe
vaandel van Harmonie De Vriendschap, door haar en
haar zoon Arnold, geschonken in 1924.

Links staat Jhr.Arnold J.M.G. de la Court
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De familie de Béthune had destijds bijzondere contacten
met de Vlaamse dichter Guido Gezelle. Mevrouw de la
Court vertelde graag dat Guido Gezelle toen zij jong was,
haar biechtvader was geweest. Hij kwam bij haar thuis
elke week wel een keer dineren. Hij had ook de zielzorg
voor de bewoners van het kasteel van de Béthunes (een
deftig buitenhuis), en in 1881 had hij toestemming
gekregen om ook daar de H.Mis te lezen. Als de architect
Baron Jean Baptiste C.F. de Béthune in 1885 zijn
‘schiergulden’ bruiloft viert (37%2 jaar) schrijft Guido
Gezelle een feestgedicht en leest het zelf voor aan de
feestdis. Wanneer Guido Gezelle in 1899 naar Brugge
verhuist, kan hij veel van zijn boeken en papieren niet
meenemen. Er gaat veel in het vuur. Wat niet meekan
van zijn boeken gaat naar de Stadsbibliotheek van
Kortrijk en... naar Baron de Béthune.

En zo logeerde Jean de Béthune in 1925 bij zijn Tante
Marie, Douairiere van Jonkheer Josephus de la Court, op
Huize Baest, en genoot van het prachtige landgoed. Dat
hij, zoals hij in zijn gedicht aanstipte, onder de indruk
was van de ‘lits en chéne’, de eikenhouten ledikanten,
‘aux grands rideaux de vieux velours de laine’, met zware
gordijnen van zacht oud fluweel’, kunnen we ons goed
voorstellen. Een van die bedden van Baest kunnen we nu
bezichtigen in het Rijksmuseum te Amsterdam. In 1967 is
van de heer van de Mortel het hemelbed aangekocht dat
tussen 1775 en 1800 is vervaardigd, "behangen met rode
wollen stof, met passementen en franjes. Het wit
geschilderde houtwerk is versierd met roodachtig
gekleurde ‘lopende hond’-motieven, rozetten, kelkklokjes
en op de hemel met een blokrand. Onder de onderregels
en de hemel hangen lambrequins (afhangende repen
stof), met kwasten; op de hemel staan vazen en
strikken.”



Hemelbed op Baast rond 1960 Hemelbed in het Rijksmuseum

De afmetingen zijn: hoogte 320,5 cm, breedte 154 cm,
en de diepte 208,5 cm.

Volgens een artikel van Valére Marcel in Panorama van
1960, waren er twee historisch interessante ledikanten,
die toebehoord zouden hebben aan Lodewijk Napoleon,
Koning van Holland, en zijn vrouw Hortense de
Beauharnais. Of toch zeker dat zij er bij hun bezoeken
aan Baest in geslapen hebben. Wanneer Jan B.V.M. van
de Mortel op Baest verbleef, sliep hij in een van deze
bedden. Op de foto, die in Panorama afgebeeld stond,
zien we het hemelbed zoals het was in de jaren zestig.

Laten we hopen dat de bekoorlijke droombeelden die
Baest bij Jean Baptiste de Béthune hebben opgewekt, in
zijn latere leven bewaarheid zijn geworden.

Jos van Gils




Cor Hendriks-van Hoof .
Geb. 6- 4-1944 Westelbeers

Woont in Belfeld

In 1955 uit Beers vertrokken

Ondanks vele omzwervingen in mijn jonge jaren
verloochent mijn "Beerse aard" zich niet. Ik kom er nog
vaak en met veel plezier.

Mijn mooiste herinneringen spelen toch wel in de "Beerse
Bak", bij ons thuis op de boerderij aan de
Broekeindsedijk, waar altijd wat te doen was. Daar rond
het Kapelleke, het Spiebos en de stroom de Beerze die
niet ver achter ons huis liep. Het houten brugske waar
we altijd over moesten als we naar het kapelleke gingen.
Eerst met ons Oma en later met ons Moeder, om het
kapelleke te onderhouden, er bloemen neer te zetten en
rondom op te harken, wat elke zaterdag een vast ritueel
was en nog steeds door de familie wordt bijgehouden.
Vooral toen ik klein was maakte het verhaal van ons
Oma grote indruk. Als we nog wel eens over de gammele
leuning van de brug gingen hangen, vertelde Oma dat er
in de stroom "de hekkenman" huisde en als we niet
oppasten kwam hij met een lange haak en trok ons zo de
'stroom’ in. Het heeft ons voor veel onheil behoed.
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Het Spiebos, waar we verstoppertje speelden en
spookverhalen bedachten.

De stroom waar we op een houten vlondertje, net als
vele anderen uit de buurt, de was gingen spoelen.

Waar we in de zomer achter ons huis met de jeugd uit de
buurt gingen pootje baden, wat op het laatst meestal
uitmondde in stiekem zwemmen in ons hemd en
onderbroek, want een badpak kenden we niet.

Soms mochten we gaan spelen op de Rozijnse berg of
gingen we zondags wandelen naar de Keienhurk.

7

Vanaf mijn 7de jaar ging ik op de fiets naar de lagere
school in Middelbeers, over het Dekske ,een heel
bijzonder laantje. Overal was het toen nog een zandpad
en als er sneeuw lag gingen we te voet. En de vele
taferelen die zich onderweg afspeelden blijven je altijd
bij.

De weg naar Middelbeers liep op een gegeven moment
vlak langs het raam, waar Anneke altijd achter de
naaimachine zat en voor de zoveelste keer kon ik het
niet laten om mijn tong tegen haar uit te steken toen ik
er langs fietste. Na de school stond ze met een schaar in
haar hand langs de weg: "Cor , kom eens, ik geloof dat
jouw tong een beetje te lang is en dat ik er maar een
stukje af moet knippen" Ik heb het nooit meer gewaagd.
Mijn laatste schooljaar in Middelbeers was de 5de klas.
We zaten toen in een noodlokaal achter drukkerij de
Kempen, bij meester Veldhuis, die zo spannend kon
vertellen over Gerrit en Willem Sloot, en die op zijn
verjaardag of op het eind van het schooljaar een horloge
of een mondharmonica verlootte.
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In de zomermaanden moesten we geregeld de koeien
overscharen. Daar was ons hele huishouden mee
gemoeid. Van de Aanstee naar de Hei, of naar het
Heintje Moos of naar de Nieuwe Hei aan de Mierdse dijk.
Dat was een hele tippel. Tegen dat de klus geklaard was,
werd het al aardig donker en onderweg naar huis wees
onze Pa ons de sterren aan, de grote en de kleine beer,
de poolster en de melkweg.

Overdag als we mee in het veld waren was het een sport
om de diverse vogels en vogelgeluiden te ontdekken en
te herkennen, o.a. de boekvink, die riep vilgs. ons
Moeder:"wiet wiet thoemeske wiet", ik hoor hem nog
geregeld.

Op de boerderij bivakkeerden in de zomer altijd wel een
aantal groepen welpen en verkenners op de stal of in de
wei. Voor ze weer vertrokken was er altijd een kampvuur
waaraan wij dan ook mee mochten doen, een heel

avontuur: broodjes bakken aan
een stokje boven het vuur, liedjes
zingen en stukjes voordragen.

Ik vond dat prachtig.

Er was bij ons ook altijd veel
aanloop van vakantiegangers, die
melk,eieren, aardappels,

groente en schoon drinkwater
kwamen halen en naar de
beesten kwamen kijken, soms
mee gingen hooien en oogsten en
kinderen die bij ons kwamen
spelen.

De gemoedelijkheid en de
gastvrijheid uit die tijd doen me
nog altijd deugd.

1 2 o MARIAKAPRL" . Weste|beess.
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OPROEP

Binnen de vereniging is de Werkgroep “Land” al zo'n
twintig jaar wekelijks bezig om o0.a. de onroerende
goederen (bv. landerijen, boerderijen) uit vroegere tijden
in kaart te brengen. Ons uiteindelijk doel is van vele
vroegere percelen de eigenaren te achterhalen.
Vanaf 1832 heeft het kadaster dit gedaan, maar die
percelen hadden ook daarvoor een eigenaar. Uit de
verpondingen (belasting op grond, e.d.) en notariéle
archieven hebben we in de loop der jaren veel gegevens
verzameld. Het is niet onze ontdekking, dat vroeger
landbouwpercelen met soms prachtige toponiemen (bv.
‘den Brouwersdries”, ‘In d'n Meulenbogt’) vaak generaties
lang binnen de (aangetrouwde) familie bleven.
Kennis van die families is dus van het allergrootste
belang (en gemak) voor datgene wat onze werkgroep aan
het onderzoeken is. Vooral de afgelopen winter zijn we
meer bezig geweest met het opzetten van stambomen
dan met ons eigenlijk werk.
Het is onze overtuiging dat ook in de Beerzen (en niet
alleen bij lezers van ‘De Berse’) voor een aantal families
stambomen/genealogieén zijn ontwikkeld.
Hierbij het verzoek/een oproep om die aan ons ter
beschikking te stellen.
Het zou ons veel tijd besparen. De angst van: ‘Dan geef
ik mijn geheimen prijs.” is tegenwoordig ongegrond. Ter
verduidelijking en geruststelling het volgende.
Ook ondergetekende is zo'n 30 jaar geleden begonnen
met de genealogie ‘van Roovert’. In die tijd moest je
letterlijk veel speurwerk verrichten om bv. een voorouder
te ‘vinden’. Thuis gekomen uit Den Bosch met een
resultaat dacht je dan wel eens: “Zo daar heb ik veel
werk voor gedaan, da’s mijn geheim”.
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