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~ MEDEDELINGEN

Den Beerschen Aard in de Bibliotheek

In de maanden juli en augustus heeft de Bibliotheek,
Sportparklaan 4 in Middelbeers, aan de Heemkundekring ‘Den
Beerschen Aard’ enkele vitrines beschikbaar gesteld.

We hebben die gevuld met foto’s, prentbriefkaarten en allerlei
voorwerpen rond de thema’s: boerenovertrek en boerenleven.
De komende maanden vullen we de kasten opnieuw.

Dan zal alles in het teken staan van
‘Brand en brandweer in de Beerzen, toen en nu’.

Maria-kapel

Op zondag 1 juli 2012 werd onder in de toren van Oostelbeers,
plechtig de nieuwe Maria-kapel ingezegend.

‘Den Beerschen Aard’ heeft een steentje bijgedragen door een
‘Kerkboek’ samen te stellen, dat bij een bezoek aan de kapel
ter inzage ligt.

In dit boek vindt u de geschiedenis van de Oostelbeerse
parochie van St. Andreas, vanaf 1207, van de Oostelbeerse
kerken en torens, van de pastorie, kerkhof, grafkapel en
H.Hart-monument, en een overzicht van de pastoors die de
parochie vanaf 1300 hebben bediend.
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BAEST (11)

Grepen uit het archief ‘van de Mortel-de la Court’
(1384-1978)
over het Landgoed Baest en zijn bewoners

EEN NIEUWE HEER

In 1933 zet Jan B.V.M.J. van de Mortel (1897-1962), het
dagboek van Arnold J.M.G. de la Court voort.

Met Pasen van dat jaar is hij definitief eigenaar geworden van
landgoed Baest. Mr. G.M.J.Kolfschoten schrijft hem op 8 april
1933: “Gij zijt nu plechtig bevestigd tot heer van de Baast en
omliggende watervrije moerassen”.

Jan van de Mortel was de zoon van Cecilia M.P.J. de la Court,
(de zuster van Arnold de la Court) die getrouwd was met
Joannes H.J. van de Mortel, (1871-1941), notaris in
"'s-Hertogenbosch.

Enthousiast verblijft de familie van de Mortel ettelijke weken
op Baest. In de jaren 1933 en 1934 brengt de nieuwe eigenaar
diverse veranderingen aan in huis en hoeven. Het huis wordt
opgeschilderd, en de nieuwe weg, aangelegd door oom Arnold,
wordt in gebruik genomen. Voor de kinderen komt er een hitje
met een rijtuig.
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Jan van de Mortel oriénteert zich op het beheer van het
landgoed, maakt uitvoerig kennis met pachters en de werkers
in bos en tuin, en laat zich door menigeen voorlichten over zijn
taak als nieuwe landheer.

En als het regent reorganiseert en inventariseert hij de
bibliotheek.

En zie:nieuwe vissers vangen veel: op 22 september 1934
worden er 57 palingen in de fuik gevangen bij het brugje over
de Grote Beerze.!! Een record voor Baest !!

Ook in 1935 gaat hij door met de renovaties. Er worden rond
het huis zware canada’s gekapt en een grasveld aangelegd.
Ook in huis wordt gerepareerd, uitgebroken en vernieuwd, en
de ‘heerenkamer’ wordt een bibliotheek.

Jan B.V.M.]. van de Mortel
(1897-1962)

1936

Het voornaamste feit was dit jaar de opening van het kamp
voor jeugdige werklozen door Minister Slingenberg.

Er werd voor jachtopziener Schuurmans een houten huisje
gebouwd en het huis van Nol Timmers werd wit geverfd.
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1937

Mijn lieve grootmoeder, die zoo aan Baast gehecht was,
overleed op 5 januari en werd te Nieuwkuijk begraven. (Marie
Antoinette J.C.G. Barones Bethune, geboren op 11 juni 1849 te
Brugge)

De laatste jaren gingen haar gedachten steeds uit naar het wel
en wee van Baast, en verzocht zij ons enkele weken voor haar
dood haar plekje in de heerenkamer bij het raam nooit te
veranderen. Enkele oogenblikken voor haar dood stamelde zij
nog: “De Baast...”

De Zeppelin die vorig jaar zoo dikwijls over Baast kwam,
verongelukte in U.S.A. in Mei.

Een groot genoegen waren de 2 paarden die Gijs Hardenbroek
meebracht, waardoor wij nog meer van Baast en omstreken
konden genieten.

Op 3 October werd de H.Theresiakapel in gewijd.

De vijver in den moestuin werd tot een swimmingpool
gemaakt.

Marie Antoinette Julie Clemence Ghislaine de Béthune (1849-1937)
( X Josephus M.W.E. de la Court)
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1938.

De groote verandering op Baast was de centrale verwarming in
huis. waardoor wij ook in staat waren enkele dagen tijdens het
jachtseizoen op Baast te vertoeven.

De H.Petrus schilderij bleek een waardevolle ‘Terbrugghen’ te
zijn, waar de couranten vol over stonden.

(Het Vaderland schrijft op 21 mei 1938: "Op Huize ter Baast,
diep in de bosschen van Oirschot, hing een oude schilderij,
zwaar onder het vuil en de vernis, waar niet veel aandacht aan
werd besteed, maar die er nu eenmaal hing.”

Het schilderij ‘De berouwvolle Petrus’ maakt nu deel uit van de
Collectie van het Centraal Museum te Utrecht)

‘De berouwvolle Petrus’
van Hendrick Terbrugghen uit 1610

1939

Het jeugdkamp werd gevorderd en eindigde. Niet zo erg, daar
de laatste maanden het werkpeil beneden 0 was. In plaats
hiervan kreeg ik de werkverschaffing.

1940.
Februari kenmerkte zich door een hevige koude, (max. -24°)
en geweldige sneeuwval, die Baast maakte tot een sprookje.

De Nederlandsche troepen hadden de bruggen op Baast
grondig opgeblazen.



1941

Op de Gele Hoeve overleed op 15 maart 1941 J.H.J. van de
Mortel, notaris te ’‘s-Hertogenbosch, grootvader van de
tegenwoordige eigenaar Jan-Hein van de Mortel.

De Duitsers kwamen dit jaar jagen op Baast:

“Ze schoten slecht. Dit alles had Oom Arnold eens mee moeten

maken”.

1942
De keukenmeid uit Noordwijk Josephine Krasnik ging naar

Baast als huisbewaarder.

Links: de huidige eigenaar van landgoed Baest:
Jan Hein Lodewijk vcan de Mortel, en Veronica L.Henkell
Rechts: Sabine J.E.C. van de Mortel, (1924-2006)

1943
Nadat Jan van de Mortel op 6 mei door de Duitsers ontslagen

was als burgemeester van Noordwijk, bracht hij, praktisch
alleen, de zomer door op Baast, maar wel met veel logés. In
het najaar kwamen ook zijn echtgenote en Sabine hun intrek
op het landgoed nemen.
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De aansluiting op het elektriciteitsnet was een belangrijke
gebeurtenis voor de bewoners.

Bosbaas van de Elzen vertok en werd opgevolgd door Kuijpers.
Nol Timmers vierde zijn 25-jarig jubileum.

1944

In februari kwam Jan Hein voorgoed thuis. en Sabine verloofde
zich met Vincent Brandt. En in Augustus vertrokken de heer en
mevrouw van de Mortel voor een bezoek aan hun oude
woonplaats Noordwijk, maar konden door de oorlogstoestanden
niet terugkomen.

Van de Mortel noteert:

“Ik ging per fiets vanuit Holland en arriveerde 27 september in
Tilburg, alwaar ik werd bevrijd op 27 october. Ik ging spoedig
naar Baast, waar het huis c.a. als door een wonder werden
gespaard.”

Opnieuw werd er flink gejaagd, maar nu met Engelse en
Amerikaanse officieren:

“"Dat heeft baast nog nooit meegemaakt; het was
alleraardigst.”

Van de Mortel eindigt dit dagboek met:

“"Moge de spoedige bevrijding van ons geheele land spoedig
volgen.

(Archief van de Mortel-de la Court, (1384-1978), nos. 1001,
1114, 1349, 1443)

Jos van Gils
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Het houten huisje voor Jachtopziener Schuurmans
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DENKEND AAN BEERS

Ed Verspaandonk

Geb. 20 september 1943 Middelbeers
Woont in Bergeijk

In 1970 uit Middelbeers vertrokken

Denkend aan Beers..... zo is er de kerk van Middelbeers.
Wat dan in me opkomt:

- De trap van de ingang rechts die ik meestal gebruikte, met
de vierkante uitsparingen in de muur waarin menig roker
zijn sigaar deponeerde, om die na de mis weer op te steken.

- Het kleurige glas in lood van het priesterkoor en de andere
oude ramen met vierkante ruitjes in diverse schakeringen
bruin, bruinrood, oker. Eenvoudig maar mooi. Ze moesten
zo nodig worden vervangen (het was te donker in de kerk)
door andere, dure en meer kunstzinnige. Toch vond ik ze
niet mooier en.... veel lichter werd het niet!

- Het zingen van het jonge-vrouwenkoortje tijdens ‘het lof’,
nog onder leiding van Sjef Liebregts, waarbij ik als kind
genoot van de mooie altstem van Cor Vennix. Het leek of zij
alleen de 2° stem zong. Misschien was dat ook wel zo.

- Het later onder leiding van meester Bert Veldhuis
meezingen in het jongenskoortje. Bert kreeg toen het idee
om ons "Awee Maria” te laten zingen, in plaats van "Ave
Maria”. Dat klonk beschaafder! Iedereen vond het maar
gek. Ook onze pa (zijn collega) vond het absoluut niet
kunnen, en liet dat duidelijk merken. Toen werd het weer
"Ave Maria”

- Het gebeurde wel eens dat er in een nachtmis iemand flauw
viel. Eens werd iedereen opgeschrikt door een flinke bons.
Het was Ad Aerts die van zijn stoel in de middengang (in
slaap)was gevallen.




De mooie vaantjes met geborduurde afbeeldingen van de
‘geheimen van de rozenkrans’ op achtergronden in
bruinrood, créme en paars, die bij het opstellen van een
processie door vrouwen van de boerinnenbond uit een
standaard gelicht werden. Het werd een mooie, lange rij.
Eén vaantje zag je echter naar links en rechts uitzwaaien.
Daar liep dan Drika Smetsers. Die had een been dat veel
korter was dan het andere. Dat was voor haar erg
vervelend, maar toch was het een komisch gezicht. Drika
was onder andere ‘zelatrice van het Apostolaat des Gebeds'.
Wie weet er nu nog wat dat was ?

Cor van Moorsel- die bij mij in de klas zat- wilde priester
worden. Daarvoor was hij tijdens de mis al aan het oefenen.
Alle bewegingen, knielen, buigen, missaal verplaatsen van
rechts naar links enzovoort deed hij met de pastoor mee!
daarbij klossend met zijn klompen op de houten vloer. Wij
plaagden hem wel eens met "Moortje wordt pastoortje”.
Dan zei hij: "nee.., priester”

Het helpen bij het orgelstemmmen door meester Veldhuis, en
daarna met hem op de zwiepende ladders de toren
inklimmen ‘tot bij de galmgaten’ Dat was een belevenis.

De donderpreken van pastoor Terhorst. Daarbij steunde hij
vaak op zijn vuisten en opvallend kromme duimen. Eens
hield bij met Pasen een vlammende preek over het lijden,
de kruisiging en de verrijzenis van Jezus. Hij eindigde met
de woorden; "En dan wens ik u allen een zalig
Kerstfeest!” Toen hij daarna de preekstoel verliet kreeg hij
een rood hoofd!

Een andere preek die hij hield over de wellicht eerste
hangplek in Middelbeers: de frietkraam bij 't boterfabriek’.
"Ik zeg niet dat de friet die er gebakken wordt niet goed is,
maar het andere dat daar wordt gebakken deugt niet!”




Familie Janssen

De familie Janssen had haar oorsprong in Diessen en begint
met Cornelis Janssen, gehuwd met Johanna van Gils.

Zij zullen rond 1750 geboren zijn. Van hen zijn twee kinderen
bekend:

Peter Janssen gedoopt op 2 september 1786 te Diessen, volgt
II

Adriaan Janssen gedoopt op 16 augustus 1788 te Diessen en
overleden aldaar op 17 juli 1859.

Hij trouwt op 24 jarige leeftijd op 14 februari 1813 in Diessen
met Anna Witlox, die te Diessen geboren is als dochter van
Andre Witlox en Marie van den Borren.

Te Diessen laten zij 5 kinderen dopen:

Johanna geboren te Diessen en aldaar overleden op 13 mei
1850. Johanna trouwt op 1 februari 1847 in Diessen met
de Tilburger Franciscus Becx.

Maria, huwde op 16 april 1849 in haar geboorteplaats met de
eveneens in Diessen geboren Adriaan Hamers, zoon van
Adriaan Hamers en Antonetta Luijbregts.

Cornelis op 4 december 1854 te Diessen getrouwd met de in
Berkel-Enschot geboren Maria Catharina
Reijnen, dochter van Peter Reijnen en Clasina Vingerhoeds.

Peter, gehuwd op 29 mei 1865 te Diessen met de eveneens
Diessense Dorothea Dimphna Woestenburg, dochter van
Adriaan Woestenburg en Maria Anna van den Hout.

Cornelis overleden op 23 april 1824 te Diessen.
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II. Peter Janssen gedoopt op 2 september 1786 te Diessen en
aldaar op 41 jarige leeftijd overleden op 27 juni 1828. Peter
trouwt op zijn 26 op zondag 13 december 1812 in zijn
geboorteplaats met de eveneens in Diessen geboren Hendrika
van Dommelen. Hendrika, dochter van Johannes van
Dommelen en Johanna Maria van Zelst is geboren rond 1782
en overleed te Diessen op 16 januari 1838.

Zij lieten in elk geval 3 kinderen dopen te Diessen, maar er
waren er waarschijnlijk meer.

Johanna Maria overleden op 1 december 1887 te Diessen. Zij
trouwde op 24 november 1835 te Diessen met

Adrianus van de Laak, die op 2 mei 1812 te Middelbeers
geboren was als zoon van Jacobus van de Laak en Catharina
van Gijssel. Adriaan overleed te Middelbeers op 6 maart 1898.
Dit gezin is al besproken bij de familie van de Laak.

Adriaan Peter te Diessen geboren op 19 januari 1819 volgt III

Johanna Cornelia geboren op 12 juni 1822 te Diessen.
Johanna trouwde op 30 jarige leeftijd met de op 12 september
1820 te Tilburg geboren Adriaan van Bladel, zoon van Jan
Baptist van Bladel en Petronella de Bont.

IR MEMORIAM IN MEMORIAM

P. J. JANSSEN. Joanna van Heijst.
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IIT Adriaan Peter Janssen geboren op 19 januari 1819 te
Diessen en overleden op 73 jarige leeftijd op 1 april 1892 te
Middelbeers. Adriaan trouwt op zondag 2 november 1845 te
Middelbeers met Maria Anna van de Laak, op 2 december
1807 geboren te Middelbeers als dochter van Jacobus van de
Laak en Catharina van Gijsel.

Maria Anna was 37 jaar oud bij haar huwelijk en Adriaan was
26. Zij overleed op 3 november 1871 in de leeftijd van 63 jaar.
Adriaan, die strodekker en klompenmaker was, kwam in een
gespreid bed terecht, immers zijn vrouw had al eerder, samen
met haar zus Jacoba, haar ouderlijk huis met bijbehorende
gronden gekocht.

Volgens het bevolkingsregister van 1840 woonde Adriaan toen
als 20 jarige dagloner tijdelijk bij Jacobus van de Laak in huis,
die hij immers kende vanwege het huwelijk van zijn zuster. Het
zal hem zo goed bevallen zijn, dat hij besloot te blijven.

Op 29 juli 1846, enkele weken voor de geboorte van hun enigst
kind, laat Maria Anna haar testament passeren voor notaris
Huijsmans te Eindhoven. Zij maakt Adriaan hierbij tot haar
enige en algehele erfgenaam.

Jacoba van de Laak verkoopt in 1848 haar deel van het huis en
een aanpalend weiland aan Adriaan voor 250 gulden. In de loop
der jaren kocht Adriaan op openbare verkopingen nog diverse
percelen landbouwgrond.

Zo ook een stuk grond voor zijn huis (het huidige Doorn-
boomplein), wat daarvoor nog bestond uit “opgaand geboomte”
en eigendom was van de Gemeente. Hij kocht dit in 1852 met de
verplichting om er binnen het jaar een sloot omheen te graven
ter breedte en diepte van 2 Nederlandse el. (Meer dan 100 jaar
later viel mijn jongste broer in deze sloot, eigenhandig gegraven
door zijn over-overgrootvader. Van je familie moet je 't hebben)
In 1878 verkochten Adriaan en zijn zoon dit perceel, het was
inmiddels weiland, weer terug aan de Gemeente voor 50 gulden.
Nadat in 1871 Adriaan’s vrouw was overleden, trad hij op 11
februari 1882 opnieuw in het huwelijk met Maria van den Hout,
die weduwe was van Johannes Diepens en met 4 zonen te
Westelbeers woonde.
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