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DE BEERSCHE BODE 

Nieuwsbrief van Heemkundekring Den Beerschen Aard – Oktober 2025 

 

Uitnodiging lezing: De geschiedenis van de kerken in Oostelbeers 

Maandag 10 november 2025 – 20:00 uur 
Locatie: Bij Ons, plek om te zijn – Middelbeers 

Heemkundekring Den Beerschen Aard nodigt u van harte uit voor een bijzondere lezing over 
een onderwerp dat diep geworteld is in onze dorpsgeschiedenis: de kerken van Oostelbeers. 

Spreker Jan van Gerven neemt ons mee op een reis door ruim acht eeuwen geschiedenis. 
Vanaf de vermoedelijke bouw van de eerste kerk rond 1207, via de Schuurkerk en de 
Waterstaatkerk, tot de huidige Heilige Andreas en Antonius van Paduakerk uit 1934 – 
tegenwoordig bekend als sfeervolle horeca- en evenementenlocatie. 

Tijdens de lezing hoort u niet alleen over de bouw en het gebruik van deze kerken, maar ook 
over hun betekenis voor de gemeenschap en het veranderende dorpsbeeld van Oostelbeers. 

Inloop vanaf 19:30 uur – aanvang 20:00 uur 
Toegang: leden gratis, niet-leden € 3,00 
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Verslag van de rondleiding in Oirschot met twee gidsen 

Op 20 september nam een groep geïnteresseerde leden deel aan een informatieve 
rondleiding door het monumentale Oirschot, begeleid door twee enthousiaste gidsen. De 
tocht bracht de deelnemers langs enkele van de meest iconische plekken in het dorp, en gaf 
inzicht in de rijke geschiedenis en de prachtige architectuur die Oirschot te bieden heeft. 

Startpunt: Het Boterkerkje 
Een middeleeuws kerkje dat vooral bekend staat om zijn rustige en intieme sfeer. Het 
kerkgebouw stamt uit de 12e eeuw is het oudste gebouw van Oirschot en heeft een uniek 
verhaal te vertellen. Een korte film-inleiding over bouw en wisselende gebruiksdoelen ter 
introductie van de rondleiding. Het kerkje werd oorspronkelijk gebouwd als een kapittelkerk 
gewijd aan Maria. Het gebouw kreeg in het verleden zijn huidige naam door de functie van 
boterwaag tijdens marktdagen-wat indertijd een belangrijke economische factor was voor 
de regio. De geschiedenis van het Boterkerkje werd op een levendige manier overgebracht, 
en er werd extra aandacht besteed aan de bijzondere architectuur van dit kleine maar 
sfeervolle bouwwerk. 

De Basiliek van Oirschot 
Daarna naar de indrukwekkende Basiliek van Oirschot, een van de belangrijkste 
bezienswaardigheden in het dorp. De gidsen vertelden over de geschiedenis van de basiliek, 
die oorspronkelijk in de 14e eeuw werd gebouwd en sindsdien een belangrijk religieus en 
cultureel symbool is voor de gemeenschap. De prachtige gotische bouwstijl van het gebouw, 
met zijn gedetailleerde glas-in-loodramen en imposante toren trok meteen de aandacht van 
de deelnemers. De gidsen benadrukten ook de rol die de kerk speelde in de lokale 
geschiedenis en de impact die deze had op de gemeenschap door de eeuwen heen. 

Het Kerkpad 
We vervolgden de route langs het Kerkpad, een schilderachtig pad dat vroeger werd 
gebruikt als gerichte route voor de kerkgangers. Dit pad biedt een prachtig uitzicht op de 
omliggende natuur en de historische gebouwen die het dorp rijk is. De gidsen gaven 
interessante achtergrondinformatie over het Kerkpad, dat niet alleen een verbinding is 
tussen verschillende religieuze plekken, maar ook een belangrijke rol speelt in de 
geschiedenis van Oirschot als route naar de schuilkerk. Langs het pad waren er verschillende 
stoppunten waar de gidsen verwezen naar de architecturale details van de gebouwen en 
vertelden over de geschiedenis van Oirschot in de middeleeuwen. 

Het Mooiste Plaatje van Oirschot 
De rondleiding leidde ook naar een plek die bekend staat als het mooiste plaatje van 
Oirschot. Vanaf dit punt hadden de deelnemers een prachtig uitzicht over een historische 
boerderij met een weg die naar het voormalige kerkhof leidde. Vroeger heette het pad het 
Lijkenstraatje, maar niemand wilde daar wonen vanwege de naam. De gidsen legden uit 
waarom dit specifieke uitzicht zo bijzonder is. 
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Conclusie 
De rondleiding door Oirschot was een boeiende en leerzame ervaring, waarbij de 
geschiedenis en de schoonheid van het dorp op een inspirerende manier werden 
gepresenteerd. De gidsen slaagden erin om niet alleen de historische feiten over te brengen, 
maar ook de sfeer en charme van Oirschot over te dragen. Het was een onvergetelijke 
ochtend. Daarna was er een lekker bakje koffie; dat gaf gelegenheid tot napraten over de 
gezellige wandeling. 
 

 

Dank aan onze stemmers bij Rabobank ClubSupport! 

In de nieuwsbrief van september riepen we onze leden op om tijdens de Rabobank 
ClubSupport-actie te stemmen op Heemkundekring Den Beerschen Aard. Dankzij jullie 
steun hebben we een mooi bedrag ontvangen van € 309,60! 

Dit bedrag wordt besteed aan ons project 
digitaal archief en dorpswandeling, waarmee 
we het erfgoed van de Beerzen beter 
zichtbaar en toegankelijk willen maken voor 
iedereen. 

Namens het bestuur willen we alle leden en 
sympathisanten hartelijk danken voor het 
uitbrengen van hun stem. Elke stem heeft 
bijgedragen aan dit prachtige resultaat. 

Samen houden we de geschiedenis van de Beerzen levend! 

— Het bestuur van Heemkundekring Den Beerschen Aard 

 

Interviewproject Ouderen – Verhalen uit de Beerzen 

De Heemkundekring wil het verleden van onze dorpen levend houden door verhalen te 
verzamelen van degenen die de vroegere Beerzen zelf hebben meegemaakt. Daarom starten 
we binnenkort met een interviewproject onder ouderen uit Oost-, West- en Middelbeers. 
Heeft u mooie herinneringen aan vroeger? Een bijzonder verhaal over het dorpsleven, het 
verenigingsleven, het onderwijs of bijvoorbeeld de kerken in de Beerzen? Dan komen we 
graag met u in contact! 
We maken een afspraak voor een prettig gesprek waarin u uw herinneringen kunt delen – 
verhalen die we willen vastleggen voor de toekomst. 
 
Wilt u meedoen of iemand aanbevelen? Neem dan contact op met een van de contactpersonen 
vermeld onder “Contactgegevens” verderop in deze nieuwsbrief. 
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Oproep: Oude foto’s gezocht! 

Heeft u nog oude foto’s van het wonen, werken en leven in De Beerzen? De 
Heemkundekring is op zoek naar beeldmateriaal dat een inkijkje geeft in het verleden van 
onze dorpen. 

Foto’s van straten, families, feesten, boerderijen of ambachten – alles wat laat zien hoe het 
dagelijks leven er vroeger uitzag, is van harte welkom. 
Het is daarbij erg waardevol als u ook namen, datums, locaties of het verhaal achter de foto 
kunt delen. Zo kunnen we onze collectie beter documenteren en het erfgoed van de Beerzen 
nog levendiger maken. 

Heeft u iets moois liggen in een album of schoenendoos? Laat het ons weten via de 
contactpersonen in deze nieuwsbrief. We gaan er zorgvuldig mee om en zorgen dat uw 
foto’s netjes worden teruggegeven. 

 

Contactgegevens 

We houden de gegevens van onze leden zo goed mogelijk bij. Toch gebeurt het regelmatig 
dat informatie verouderd is, bijvoorbeeld door een verhuizing of een nieuw e-mailadres. 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om eventuele wijzigingen in uw contactgegevens aan ons 
door te geven. Denk hierbij aan adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, 
bankrekeningnummer en of u gebruikmaakt van automatische incasso. 

Wijzigingen kunt u doorgeven aan een van de volgende contactpersonen: 

 Cees van der Heijden    Hans Vennix  
Esdoorn 31,       Neereindseweg 40, 
5091 RM Oostelbeers;    5091 RD Oostelbeers;  
Email: ceesvdheijden@gmail.com;    Email: famvennix@reflexshows.nl;  
Tel: 06-83558171.     Tel: 06-34413915. 

 
Coming up: Activiteiten/evenementen 

Alvast noteren in de agenda: 

10 november 2025, aanvang 20.00 uur 
Lezing bij “Bij Ons, plek om te zijn” te Middelbeers. Informatie in komende nieuwsbrieven. 
Locatie: Bij Ons, plek om te zijn – Middelbeers 
Spreker: Jan van Gerven 
Leden gratis, niet-leden € 3,00 


